Editie:

003
8 april 2020

Datum:

NIEUWSBRIEF

www.parochieheiligkruis.nl

Woord van uw pastoor

We beginnen nu aan de kerndagen van ons geloof:
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen. Dagen
met prachtige liturgische plechtigheden. Dit jaar is
het heel anders! Zonder kerkgangers, geen koren,
minder rituelen. Het voelt kaal en leeg. Afgelopen
Palmzondag, een hele mooie viering, maar ik miste
de kinderen met hun palmpaasstokken, geen
palmtakken, geen processie. En velen van u missen
ook de vieringen, de ontmoetingen, het samen
zingen, eieren zoeken met de (klein)kinderen. En
voor ouderen en mindervaliden in een
zorginstelling is het nog leger en kaler. Geen
bezoek. Gelukkig een telefoontje of beeldbellen. Maar toch.

Het doet me denken aan twee weken geleden: het lege St. Pietersplein. En op dat
grote plein €én persoon. Onze paus Franciscus. Hij hield daar een hele indruk-
wekkende toespraak. Wees niet bang! Dat was zijn motto. Wees niet bang, maar
geloof, vertrouw, hoop. En woorden van de paus die mij diep raakten:
“We dachten dat we sterk waren en alles konden. Op winst belust lieten we toe dat
de dingen ons beheersten en de haast ons bedwelmde. We stonden niet stil bij Gods
waarschuwingen. We werden niet wakker door de oorlogen en het wereldwijde
onrecht, wij luisterden niet naar de schreeuw van de armen en van onze ernstig zieke
planeet. We gingen onverstoorbaar door en dachten gezond te blijven in een zicke
wereld”.
Ik krijg er kippenvel van. Wij dachten gezond te blijven in een zieke wereld... ! Het
is een oproep en een opdracht aan ons allen tot ommekeer. Hoe gaan we om met
Gods Schepping? Hoe gaan we om met alles wat groeit en bloeit, met alles wat
leeft en ademhaalt. In de Paaswake horen we jaarlijks het Scheppingsverhaal. God
spreekt en Hij ziet dat het goed is. Maar hoe gaan wij met deze goede Schepping
om? Hebben wij eerbied en respect voor moeder aarde? God heeft ons
aangesteld als rentmeesters. Wij moeten zorg hebben om Zijn schepping. Zorg,
liefde, aandacht, respect hebben voor alle leven, van het prille begin tot het broze
einde.
Maar ook daar tussenin. Zorg en aandacht hebben voor de kleinen, de zwakken,
de armen, de zieken, de daklozen, de vluchtelingen, de stervenden.
En we kunnen het! “We hebben een anker’, zegt de paus, "door Jezus' kruis zijn we
gered. We hebben een roer: door Zijn kruis zijn we verlost. We hebben hoop: door
Zijn kruis zijn we genezen en worden we omarmd, zodat niets en niemand ons
kan scheiden van Zijn verlossende liefde. In ons isolement lijden we onder het
ontbreken van affectie en ontmoetingen en ervaren we het gebrek aan veel
dingen. Laten we luisteren naar de verkondiging die ons redt: Hij is opgestaan en
leeft in ons midden.
Laten we zorgen dat het vlammetje van de hoop (Jesaja 42: 3) die nooit ziek wordt,
niet uitgaat. En laten we de hoop opnieuw laten oplaaien.
En dat vieren we deze dagen met elkaar. Anders, kaler, eenzamer, maar vol hoop,
vol geloof, vol vertrouwen. Want de Heer leeft en Hij is met ons, altijd!
Dét vieren we: Christus is waarlijk verrezen, alleluja.

Van harte wens ik u mede namens alle teamgenoten en assistenten — juist in deze
tijd van de corornacrisis — een Zalig Pasen.

Pastoor Ronald Cornelissen

Indeze
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- een pastoraal woord van
pastoor Cornelissen

- Goede Week en Pasen toch
in verbondenheid vieren

-Wij noemen de overledenen
van de afgelopen week

Openstelling
kerken

De bisschoppen (en het pastoraal
team) blijven het toejuichen dat
kerken en kapellen geopend
blijven zodat mensen daar — juist
in deze tijd - kunnen bidden en
een kaarsje opsteken.
Vanzelfsprekend moeten hierbij
ook de overheids-

maatregelen in acht genomen
worden van 1,5 meter afstand en
beperkt aantal mensen tegelijk!
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Overleden in de parochie H. Kruis

Jan Campmans, Haarle

Herman Oosterhuis, Heeten

Mogen zij rusten in vrede

Klokken van hoop en troost

De parochie blijft meedoen aan het initiatief van de Nederlandse Raad van Kerken. Op de
woensdagen in april luiden we de klokken van 19.00 - 19.15 uur. We luiden dan dezelfde klokken als
gebruikelijk voor de zondagsviering.

Klokkengelui op Witte Donderdag en Paaszaterdag

Tijdens het Gloria in de Mis van Witte Donderdag en de Paaswake die live gestreamd worden

proberen we al onze klokken in de hele parochie gedurende 5 minuten te luiden. Op de plekken
waar dat niet lukt, luiden we op Witte Donderdag 9 april om 19.15 uur en op Paaszaterdag om 20.30

RTV Qost zendt op eerste paasdag weer het programma 'Passie in de Provincie' uit. Het thema is dit jaar "Kiek
Um Es', voortbordurend op de kerstnachtdienst uit 2019. Aan de hand van de kruiswegstaties volgen classis-predikant
Klaas van der Kamp en bisschoppelijk vicaris Ronald Cornelissen de lijdensweg van Jezus.

De lijdensweg van Jezus staat symbolisch voor een dagelijks leven van vallen en opstaan, iets wat de inwoners in
Overijssel vooral ook momenteel tijdens de coronacrisis ervaren. Tegelijkertijd steken ook mensen de helpende hand uit
aan anderen; de mensen staat er niet alleen voor. Dat was tijdens de lijdensweg van Jezus zo en ook de huidige
coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar en ook behulpzaam de mens kan zijn.

Passie in de Provincie is op verschillende locaties in de provincie opgenomen. Er zijn beelden uit Lettele, van de Regge in
Zuna, de Antonius van Paduakerk in Nijverdal en de Canadese Begraafplaats in Holten. De presentatie wordt verzorgd
door Bert Groothengel. Passie in de Provincie is tot stand gekomen in samenwerking met de Twente Academie en te
zien op zondag 12 april om 18.30 uur. De uitzending wordt daarna om het uur herhaald.

Goede Vrijdag en Pasen met jongeren

Weég met hem, aan het kruis met hem!! Wat zijn misschien ook gewoontes waar je afscheid van wilt
Zo werd er geschreeuwd over Jezus. Na alle roem moest nemen? Waarmee zou jij een nieuwe start willen maken?
ineens niemand meer iets van hem hebben. Kan deze coronatijd ook voor jou een tijd zijn om te

En toch stond Hij na 3 dagen weer op uit het graf... een her-bezinnen en een nieuw begin te maken? Ik zou niet
wonderlijke gebeurtenis die we nooit helemaal letterlijk willen zeggen alsof je opstaat uit een graf, maar kan eriets
zullen begrijpen. Maar we kunnen er wel iets mee:eriswel  nieuws beginnen om jou heen of in jou?

iets aangewakkerd.
Goede Vrijdag en Pasen horen bij elkaar. Dit jaar vraagt veel
Hoe ga je zelf om met iets waar je eerst heel blij en gelukkig  van ons allemaal. Kijk of je er iets moois van kunt maken,

mee was, maar na een tijdje niet meer naar omkeek. Weg wat nieuwe input geeft aan jou en je omgeving. Je mag het
ermee, dacht je. Is het echt zo waardeloos geworden? Of me laten weten, op jpsalland@live.nl.

kun je het weer eens tevoorschijn toveren: voor jezelf, of Ik wens je een mooie Pasen toe.

om weg te geven? Wie weet heeft iemand anders er wat Pastor Clazien Broekhoff

aan? Kijk eens in je kast met spullen, kleding, schoenen...

Thuis bidden en vieren met je kinderen

Op de site vindt u onder het kopje jeugd en jongeren de pagina "Kerk op schoot”. Daar zorgt pastor Clazien Broekhoff voor
korte vieringen die u thuis met de kinderen kunt houden, voor kleurplaten en knutseltips.
Voor de jongeren is JongAartshisdom gestart met online face to face catechese. Check it out! www. jongaartsbisdom.nl
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Van luisterend oor...

Als kerk willen we er zijn voor elkaar. En juist nu direct menselijk contact vaak niet mogelijk is, is dat moeilijk. Voor iedereen
die daar behoefte aan heeft, willen we er zijn met een luisterend oor. We kunnen u weliswaar niet

...tot financiéle noodhulp

persoonlijk komen bezoeken, maar we kunnen wel met u bellen bijvoorbeeld. Wilt u graag uw

verhaal kwijt nu u de deur niet uit mag, komen de muren op je af omdat je als gezin ineens op

. elkaars lip zit nu de scholen gesloten zijn, er thuis gewerkt wordt of er helemaal niet gewerkt kan

worden, of heb je er gewoon behoefte aan even de stilte te doorbreken, dat kan. We zijn er voor

u, VOOr jou.

Neem contact met het secretariaten van uw geloofsgemeenschap, of kijk hieronder voor de

telefoonnummers van de leden van het pastoraal team. Daarnaast zijn er ook veel hartelijke

vrijwilligers, die van harte bereid zijn eens met iemand te bellen. Schroom niet, neem contact!

Ock of juist in deze moeilijke tijden laten de leden van het PCl-bestuur weten, dat ze er zijn met financiéle (nood)hulp,
maar ook met aandacht en een luisterend oor. Hebt u daar behoefte aan, schroom niet en laat het vooral weten.

Neem contact op via de mail: pci@heiligkruis.nl. U kunt ook bellen met één van de pastores!

Het pastoraal team parochie H. Kruis, mede namens alle bezoekers in onze geloofscentra

Onze pastores zijn zich terdege bewust van de noden die bij u kunnen
ontstaan. U kunt hen bereiken voor een pastoraal telefoongesprek :

G. de Bekker 0622339977 di- zo

H. Bloo 0622291539 di- zo

M. Brinkhuis 0633756089 ma- do, za, zo
C. Broekhoff 06832022 44 di-do, za, zo
R. Cornelissen 057061 90 87 di-zo

L. Gunnink 0384527 475 ma- do, za, zo
G. Nijland 064257 18 32 di-zo

E. Reeuwijk 0651310908 di-zo

Wat kun je doen

met gevouwen handen?

- Bid op Goede Vrijdag voor alle overledenen

- op Paaszaterdag avond zelf een kaars aansteken als teken
van de verrijzenis: Licht van Christus

Wat kun je doen

met de handen uit de mouwen?

« Geef aan de Voedselbank! Houdbare melk, houdbare vla,
groenten in blik, rijst, macaroni, rookworst, een pot jam...
Droge kruidenierswaren zijn buitengewoon welkom.

+ Blaas een oude gewoonte nieuw leven in: doe een
(zelfgemaakte) Paasgroet/Paaskaart in de bus!

Dagelijks verdieping en bezinning op de site

Dagelijks verzorgt het pastoraal team een pagina op de site met verdieping en bezinning. Kijk elke dag even

en blijf verbonden!
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Vier de Goede Week mee via internet, kerkradio of TV

via de site www.parochieheiligkruis.nl : Vieringen door het pastoraal team
Op de site staat een duidelijke knop "Live Eucharistie’, waarmee u onmiddellijk bij de viering aansluit.

Witte Donderdag - 19.00 uur Paaswake - 20.00 uur
Goede Vrijdag Plechtigheden Eerste Paasdag — 10.00 uur
met Lijdensverhaal en Kruisverering — 15.00 uur Tweede Paasdag - 10.00 uur

Goede Vrijdag Kruisweg - de gehele dag online te kijken

Eigen vieringen via kerkradio

Goede Vrijdag om 15.00 uur Kruisweg vanuit de Kerk in Haarle
Goede Vrijdag om 15.00 uur Kruisweg vanuit Luttenberg
Goede Vrijdag 15.00 uur: H. Paulus - Kruisweg

Via kerkradio zijn de vieringen doordeweeks wel te volgen. De voorgangers zullen dan alleen de viering houden en laten
uitzenden via de kerkradio:

- Dinsdag 9.00 uur: H. Kruisverheffing - Raalte

- Woensdag 9.00 uur: H. Kruisverheffing - Raalte

- Woensdag 19.00 uur: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen - Heeten

Ook doen enkele locaties uitzendingen in eigen beheer:
- Mariénheem: iedere ochtend 9.00 uur

- Luttenberg: dinsdags 19.00 uur, zondag 9.30 uur

- ledere dag: 17.00 uur: Vespers in Nieuwheeten

- Woensdag 9.00 uur: 5t. Sebastianus - Haarle

Hoewel er veel Misintenties zijn voor deze vieringen, willen we ze toch allemaal laten horen!
Witte Donderdag: de misintenties nemen we in de voorbeden mee. De intenties die voor Goede Vrijdag waren
opgegeven, worden vandaag ook genoemd.

Paaswake: geen Misintenties (wel overledenen van deze week)

Pasen: alle intenties voor Paaswake en eerste Paasdag zullen vanaf 9.45 uur door pastoor Cornelissen net voor de Mis
genoemd en uitgezonden worden.

In de gemonteerde versie die u later op de dag op Youtube kunt terugkijken, zet diaken Gauthier ze in beeld (als bij de

TV-Mis van KRO). Dat kunnen we helaas niet bij de live-stream.

Paaskaarsen

Aan het eind van de Paaswake zullen de Paaskaarsen van alle geloofsgemeenschappen gezegend worden. Vervolgens
zullen ze - met veel dank aan onze kosters! - op Eerste Paasdag in de eigen kerk staan en in de Paastijd geregeld branden
tijdens de openstelling van de kerken.

Collecte

De collectegelden zijn een wezenlijk deel van inkomsten voor de parochie. Inkomsten die nodig zijn om de salarissen van
het pastoraal team te kunnen blijven betalen, om te financieren wat nodig is om in deze zware tijden in contact te blijven
met u allen.

We vragen u dan ook uw collectegeld voor nu op een andere manier aan ons te laten toekomen.

Dat kan via overschrijving op RABO bankrekening NL71 RABO 0130 4483 54 t.n.v. R.K. Parochie H.Kruis, met vermelding
van "collecte”. Wij danken diegenen die reeds een gulle gave deden, en hopen dat iedereen ons naar draagkracht en
vermogen wilt blijven steunen!

TV-programmering Heilig Tridulim en Pasen op NPO2 vanuit bisdom Roermond

Goede Vrijdag 10 april 15.00 uur: de Kruisweg bidden Pasen 12 april:

met mgr. Harrie Smeets, bisschop, met meditaties van 11.00 uur : Rechtstreekse uitzending van de
schrijver/columnist Stephan Sanders. eucharistieviering op het Hoogfeest van Pasen

Wishful Singing verzorgt de gregoriaanse gezangen. 12.00 uur: Paasboodschap van de paus met Urbi et orbi,
Paaswake zaterdag 11 april: 23.15 uur rechtstreeks vanuit Vaticaanstad. Aansluitend gesprek
Rechtstreekse uitzending van de Paaswake. Celebrant is tussen priester Antoine Bodar (vanuit Rome) en Leo Fijen
mgr. Everard de Jong, hulpbisschop bisdom Roermond. (vanuit Hilversum) .
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Indien u deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, dan graag even een kort berichtje naar uw locatie.





