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Woord van uw pastoor
Ik schrijf dit stukje na de persconferentie van

premier Rutte. Ons geduld wordt op de proef
gesteld. Veel maatregelen zullen blijven. We
moeten volhouden om verdere verspreiding van
het coronavirus zoveel mogelijk de kop in te
drukken. Voor sommigen een moeilijke
boodschap. De horeca blijft dicht. Daardoor
hebben veel boeren geen of minder afzet.
Verpleeghuizen blijven gesloten voor bezoek.
Kinderen gaan op 11 mei weer halve dagen naar school. Kinderen en
jongeren tot 18 jaar mogen gaan sporten. Tot 1 september zijn er geen
evenementen.
Dat zal waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor de kerkdiensten. We
blijven natuurlijk uitzenden op ons YouTube kanaal “ RK Overijssel zuid
west”. Maar eerlijk is eerlijk. Ik begin u te missen! We blijven in gebed
met elkaar verbonden. We blijven vertrouwvol. Het wordt mooi
bezongen in een speciaal voor deze Paastijd in Coronacrisis geschreven
hymne. Het origineel is in het Engels. Hier de mooie en bemoedigende
Nederlandse tekst:

Dit is een vreemde Paastijd, zo anders dan voorheen:

we bidden afgezonderd, we zingen thuis alleen.

Met iedereen op afstand, ook wie de dienst nu leidt:

een lege kerk, een beeldscherm, wij vieren ver verspreid.

Geen zingende parochie, geen hart verrukkend koor,
hoe dringt dan nu de vreugde van Pasen tot ons door?
Geef elk, aan huis gebonden, toch de genade om

uw opstanding te vieren: elk huis een heiligdom.

Niet van een kerk vol mensen straalt nu de blijdschap af,
maar van het nieuws van vrouwen die zien het lege graf;
van leerlingen die twijf’lend naar Galilea gaan,

vol vreugde Hem herkennen: de Heer is opgestaan!

In alle zorg en moeite bedenken wij toch wel

wie voor ons heeft geleden, wie daalde in de hel,

wie daar de weg ons baande, geen dood die Hem nog bindt;
nu kan ons niets meer scheiden van Hem die ons bemint.

Wij danken U met Pasen, als kerk, hoe ook verspreid
en toch uw ene lichaam, U dienend wijd en zijd.
Door thuis of bij een ziekbed te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen ook in ons leven waar.
Het ga u allen bijzonder goed! Met vriendelijk groeten,
Ronald Cornelissen, pastoor
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aan het woord
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kerken

De bisschoppen (en het
pastoraal team) blijven het
toejuichen dat kerken en
kapellen geopend blijven
zodat mensen daar - juist
in deze tijd - kunnen
bidden en een kaarsje
opsteken. Vanzelfsprekend
moeten hierbij ook de
overheids-

maatregelen in acht
genomen worden van 1,5
meter afstand en beperkt
aantal mensen tegelijk!
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Overleden in de parochie H. Kruis
Henk Kolner, Raalte

Maria Wilhelmina Voorhorst-Schoorlemmer, Heeten

Theo Duteweerd, Raalte

Mogen zij rusten in vrede

Onze pastores zijn zich terdege bewust van de noden die bij u kunnen ontstaan.
U kunt hen bereiken voor een pastoraal telefoongesprek :

G. de Bekker 0622339977
H. Bloo 0622291539
M. Brinkhuis 06 33756089
C. Broekhoff 0683202244
R. Cornelissen 05706190 87
L. Gunnink 0384527475
G. Nijland 06 58 88 28 05
E. Reeuwijk 0651310908

di- zo

di- zo

ma- do, za, zo
di- do, za, zo
di-zo

ma- do, za, zo
di-zo

di-zo

Ik mag de deur niet uit...

Scholen dicht, iedereen thuis, om gek van te worden!

Ik maak me zorgen: hoe moet het verder? Of gewoon even de stilte doorbreken?

Van luisterend oor...

Als kerk willen we er zijn voor elkaar, voor u,
voor jou. Hierboven vindt u de telefoon-
nummers van de pastores. De secretariaten
van de geloofsgemeenschappen weten
welke hartelijke vrijwilligers graag eens met
u bellen. Schroom niet, neem contact!

...tot financiéle noodhulp

Het PCl-bestuur is er in deze moeilijke
tijden met financiéle (nood)hulp, maar ook
met aandacht en een luisterend oor. Hebt u
daar behoefte aan, schroom niet en laat
het vooral weten. Neem contact op via de
mail: pci@heiligkruis.nl.

Pastoraal team parochie H. Kruis, mede namens alle bezoekers in onze geloofscentra

Boerderijviering wordt uitgesteld
Na goed overleg, vooral met Frans en Truus
Alferink van Koe in de Kost, is besloten de
boerderijviering die in Heeten gepland stond
voor 28 juni, uit te stellen.

Het is in deze tijd voor hen en daarmee voor

ons niet het juiste moment voor deze viering.

De impact van de huidige coronacrisis is
groot. Met alle genomen maatregelen en na

goedkeuring door de gemeente ontvangen zij
nog steeds gasten op de boerderij, aan wie zij
willen laten zien dat ze zo zorgvuldig mogelijk
handelen. Ander bezoek beperken ze daarom
zoveel mogelijk.

We houden onderling contact en uiteraard
houden we u, als parochianen, vervolgens op
de hoogte wanneer we wel een boerderij-
viering in Heeten kunnen gaan houden.
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Pastoraal werker Harry Bloo gaat met pensioen
‘As de liefde mar blef winnen’

Op 3 mei aanstaande gaat pastoraal werker Harry Bloo met pensioen na bijna
40 jaar gewerkt te hebben in het pastoraat. Zijn vertrek kunnen we in deze
corona-tijd niet de aandacht geven die het verdient. We hadden een groots
moment gepland om ook parochianen de gelegenheid te geven cinterm hem
de hand te drukken. Dat moeten we helaas uitstellen tot een later tijdstip

waarop we weer mogen samenkomen. Om toch deze dag niet helemaal te
laten voorhijgaan, had Evelien Reeuwijk een gesprek met Harry over zijn pastorale ervaringen in de

afgelopen jaren.

“lk heb steeds geprobeerd als pastor bij de mensen te staan, in lief en leed. Dat heeft ook mijn
persoonlijk geloof verdiept in al die jaren. De aanwezigheid van God heb ik steeds meer mogen
ervaren en kreeg reéel gestalte in en door mensen. In de manier waarop mensen elkaar kunnen
troosten, in de veerkracht van mensen, in het daadwerkelijk klaar staan voor elkaar, in de liefde die
mensen elkaar geven. In die liefde zie ik Gods liefde elke dag onze wereld binnenkomen. En dat
maakt me, ondanks deze zorgelijke “coronatijden” , toch hoopvol. Want de liefde overwint alles, is
zelfs door de dood niet te kisten zoals God in de verrijzenis van Jezus heeft laten zien. Uiteindelijk
komt het allemaal goed. Dat geloof wens ik iedereen toe. De liefde overwint alles en altijd”.

Lees het volledige verhaal op www.parochieheiligkruis.nl.
De titel van dit gesprek komt van een lied van Daniél Lohues. Volgens Harry een prachtig lied qua tekst én muziek.

“Ik ben de deur” (lohannes 10, 9)

Op 3 mei a.s. klinken in de zondagsliturgie deze
woorden van Jezus :
“lk ben de deur van de schapen....Als iemand
door mij binnengaat, zal hij worden gered; hij
zal in- en uitgaan en weide vinden”.

Het beeld van de deur waarmee Jezus zichzelf
typeert, vind ik heel treffend in deze uiterst
zorgelijke tijden. De deur vervult altijd al een
bijzondere rol. Maar dezer dagen helemaal. De
deur houdt enerzijds bedreiging, besmetting
buiten en tegelijk biedt het (in het geval van
ziekenhuizen) toegang tot mogelijk redding en
genezing.

De uitdrukking “voor een gesloten deur komen
staan” krijgt dezer dagen wel een hele realis-
tische en trieste inhoud.

[...]

Misschien heeft u zich bij het lezen van deze
woorden afgevraagd waarom ik in mijn
openingszin refereer aan de woorden van Jezus
in de zondagsliturgie van 3 mei.

Dat komt omdat 3 mei 2020 voor mij persoonlijk
best wel een belangrijke datum is. Op 3 mei nl.
ben ik precies 66 jaar en 4 maanden. En dat
betekent dat ik dan de pensioengerechtigde

leeftijd bereik en dus met pensioen ga. Ik sluit
dan de spreekwoordelijke deur van mijn
pastorale loopbaan. Aan bijna 40 jaar pastorale
arbeid in resp. Houten, Oldenzaal, Montfoort,
Gelreziekenhuizen Apeldoorn, de H. Kruis- en de
H.Lebuinusparochie komt een einde. Ik kijk
vooral in dankbaarheid terug op die 40 jaar. Ik
heb het al die jaren een voorrecht gevonden om
pastoraal werker te kunnen zijn en met u en
anderen “in Jezus naam” op te mogen trekken en
vreugde en verdriet samen te mogen delen.
Voor mijn afscheid was een viering gepland op 2
mei waarna ik graag persoonlijk afscheid van u
zou hebben genomen. U zult begrijpen dat dat
onder de huidige omstandigheden niet kan
doorgaan. Maar we nemen ongetwijfeld op een
later tijdstip persoonlijk afscheid van elkaar. Ik
wilde het hier toch graag vermelden zodat u
begrijpt waarom u na 3 mei minder van mij
hoort en ziet.
Ik hoop dat u allen gezond blijft en dat u mensen
om u heen heeft die de deur van hun hart voor u
open blijven houden.

Harry Bloo
pastoraal werker H.Kruis- en H.Lebuinusparochie

Kijk voor het volledige afscheidswoord van
Harry Bloo op www.parochieheiligkruis.nl
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Vier met ons mee via internet of kerkradio

via de site www.parochieheiligkruis.nl : Vieringen door het pastoraal team

Via de knop "Live Eucharistie" sluit u onmiddellijk aan bij de viering.

Eerstvolgende live stream: Zondag 19 april om 10.00 uur: Derde zondag van Pasen
vanuit Sint Jan de Doper te Wierden. Voorgangers zijn pastoor Ronald Cornelissen en
pastoraal werker Evelien Reeuwijk.

Alle Misintenties worden door diaken Gauthier in het beeld gemonteerd bij de livestream.
U kunt dus nog steeds misintenties aanvragen.

Eigen vieringen via kerkradio

Via kerkradio zijn de vieringen doordeweeks wel te volgen. De voorgangers zullen dan alleen
de viering houden en laten uitzenden via de kerkradio:

- Dinsdag 9.00 uur: H. Kruisverheffing - Raalte

- Woensdag 9.00 uur: H. Kruisverheffing - Raalte

- Woensdag 9.00 uur: St. Sebastianus - Haarle

- Woensdag 19.00 uur: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen — Heeten

- Donderdag 9.00 uur: H. Kruisverheffing — Raalte

- Vrijdag 9.00 uur: H. Paulus — Raalte

Ook doen enkele locaties uitzendingen in eigen beheer:

- Mariénheem: iedere ochtend 9.00 uur

- Luttenberg: dinsdags 19.00 uur; vrijdag 9.00 uur; zondag 9.30 uur
- Nieuw-Heeten: dagelijks vespers om 17.00 uur

Collecte: steun de parochie, uw gaven zijn hard nodig!

Zonder uw collectegelden en giften komt de parochie financieel in zwaar weer! Om de
salarissen van het pastoraal team te kunnen blijven betalen, om met u in contact te blijven,
zijn we echt afhankelijk van u allen!

Schenk alstublieft uw collectegeld of uw giften op een andere manier aan ons!

Dat kan via overschrijving op RABO bankrekening NL 71 RABO 0130 4483 54 t.n.v. R.K.
Parochie H.Kruis,

Wij danken diegenen die reeds een gulle gave deden, en hopen dat iedereen ons naar
draagkracht en vermogen wilt blijven steunen!

Ook de bedevaartsoorden moesten sluiten vanwege de Corona crisis
Mgr. Woorts wijst in een schrijven op alternatieve mogelijkheden: ‘Diverse bedevaart-
plaatsen bieden via internet een directe verbinding aan. Zo is bijvoorbeeld in het Heiligdom
van Lourdes 24 uur per dag een camera gericht op de Grot van de verschijningen van Maria.
Zowel eucharistievieringen, meditaties en het Verbinding met Lourdes op:
rozenkransgebed zijn er te volgen, in diverse talen, www.lourdes-france.org

waaronder in het Nederlands' Verbinding met het Heiligdom
Het volledige schrijven van Mgr Woorts vindt u op de site. van Fatima op: www.fatima.pt
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