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NIEUWSBRIEF

Woord van uw pastoor

Dit jaar is het precies 75 jaar geleden dat er ook
in ons land een einde kwam aan de bezetting
door de Nazi's. We denken in deze dagen aan de
vele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Ook zijn we dankbaar voor onze vrijheid. Helaas
kunnen we het feest rond 75 jaar bevrijding niet
groots vieren vanwege de Coronapandemie.

Dat is heel spijtig. Zeker voor degenen die de
oorlog hebben meegemaakt. Die slachtoffer

waren. Velen hebben een hoge leeftijd en het was mooi geweest om juist
jaar stil te zijn bij ‘gedenken in vrijheid’. Helaas zal het klein herdacht

worden.

Op 4 mei is de jaarlijkse herdenking op De Dam te zien op NPO 1 om
19.00 uur. Op dinsdag 5 mei willen we als parochie stilstaan bij deze
bijzondere data. We vieren dan de Eucharistie uit dankbaarheid b.g.v. 75
jaar bevrijding. Om 10.00 uur kunt u meevieren via ons YouTube kanaal:
RK-Overijssel zuid west (en deels via de kerkradio). Goed om met deze
dagen elkaar te herdenken en ook te danken:

U, God, danken wij voor Wie Gij voor ons zijt, God van bevrijding.

U, Vader, danken wij voor uw Schepping,
voor het stralend licht,

voor de aarde vol veelkleurige leven.
U danken wij voor Jezus,

de Zon van ons bestaan,
ondergegaan in dit harde bestaan,
verrezen uit de dood,

eeuwig schijnend licht.

U danken wij voor uw Geest,

die troost in benauwenis,

die helpt in iedere nood

die adem geeft aan onze hoop.

U danken wij

voor de vrijheid die wij koesteren

en de rechtstaat waarin we leven.

Wie voor deze vrijheid hun leven gaven,
wie deze hoge prijs nu betalen,

elders in de wereld,

vertrouwen wij U toe, God van leven.

U bidden wij,

voor allen die vandaag

niet in vrijheid leven,

mensen in dictaturen,

voor gewetensgevangenen

en vervolgden vanwege hun ras,
overtuiging of geloof.

U bidden wij

voor militairen op vredesmissies

en diplomaten van de Verenigde Naties.
U bidden wij om vrede,

om vrede tussen landen en volkeren,
om vrede tussen mensen onderling,
om vrede met onszelf,

om vrede met U.

U, God, danken wij

voor Wie Gij voor ons zijt,

God van bevrijding,

Amen.

Dat het voor ieder van u goede dagen mogen zijn van herdenken en

danken.

Ronald Cornelissen

Indeze

nieuwsbrief
-Woord van uw
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-Roepingenzondag

-75 jaar bevrijding

Openst“elling
kerken

De bisschoppen (en het
pastoraal team) blijven
het toejuichen dat
kerken en kapellen
geopend blijven zodat
mensen daar — juist in
deze tijd - kunnen
bidden en een kaarsje
opsteken.
Vanzelfsprekend
moeten hierbij ook de
overheids-
maatregelen in acht
genomen worden van
1,5 meter afstand en
beperkt aantal
mensen tegelijk!
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Overleden in de Parochie H. Kruis |[

Annie Disselhorst-Veltien, Raalte {i‘ﬁ:; i
Annie Knobben-Diepman, Haarle
Anne Qosterlaken-Nijboer, Mariénheem ! !
Corry Reimert-Schuurman, Raalte 1
Annie Wiggers-Westenenk, Mariénheem Mogen zij rusten in vrede
Van luisterend 0Or...  onze pastores zijn zich terdege bewust van de noden die bij
Ik mag de deur niet uit... u kunnen ontstaan. U kunt hen bereiken voor een pastoraal
Scholen dicht, iedereen telefoongesprek :
thuis, om gek van te G. de Bekker 0622339977 di-zo
worden! H. Bloo 0622291539 di-zo, tot en met 2 mei
Ik maak me zorgen: hoe moet M. Brinkhuis 06 33 756089 ma- dD, Za, 20
het verder? C. Broekhoff 0683202244 di-do, za, zo
Of gewoon even de stilte R. Cornelissen 0570619087 di-zo
doorbreken? L. Gunnink 038 45 27 475 ma- do, za, zo
Als kerk willen we er zijn voor LUl Loemiinicl e
E. Reeuwijk 0651310908 di-zo

elkaar, voor u, voor jou.

Bel gerust met de pastores.
En de secretariaten van de geloofsgemeenschappen weten welke hartelijke vrijwilligers graag

eens met u bellen. Schroom niet, neem contact!

...tot financiéle noodhulp
Het PCl-bestuur is er in deze moeilijke tijden met financiéle (nood)hulp, maar ook met
aandacht en een luisterend ocor. Hebt u daar behoefte aan, schroom niet en laat het
vooral weten. Neem contact op via de mail: pci@heiligkruis.nl.

Pastoraal team parochie H. Kruis, mede namens alle bezoekers in onze geloofscentra

Lintjesregen:

l" Clemens Nieuwenhuis uit Raalte. Clemens is kerkmusicus. Hij dirigeerde vele kerkkoren. Hij
begon in de Radboudkapel. Was jarenlang en nog steeds actief in Raalte met name in de

% Ppauluskerk. Daarnaast is hij vrijwilliger bij Zozijn. Jarenlang was hij voorzitter van het
Salland Festival in Raalte.

"' Herman Heetkamp uit Mariénheem was voorzitter en vrijwilliger van het Gemeenschaps-

. centrum de Schalm te Mariénheem en tot dit jaar voorzitter van en vrijwilliger bij de

" Katholieke Bond voor Ouderen/Ouderenwerk afdeling Mariénheem. Jarenlang heeft hij
zich als vrijwilliger van de parochie/locatie Mariénheem ingezet.

|'| Marie-José ter Heerdt-Grimmelikhuizen uit Raalte is al meer dan 40 jaar als vrijwilliger

betrokken bij de Pauluskerk. In 1982 werd zij lid van het Parochiebestuur. Haar grootste

aandacht ging en gaat uit naar de liturgie als lector, lid van de werkgroep gezinsvieringen,

lid van de werkgroep gebedsvieringen, voorganger in avondwakes. Ze zat ook in overleggroepen

voor de voorbereidingen van de grote fusie van negen geloofsgemeenschappen tot de parochie

Heilig Kruis. Daarnaast is ze ook al 30 jaar actief op de Hartkamp en zingt ze bij de Zang-en

Oratoriumvereniging, waarvan ze ook voorzitter van het bestuur is.
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Roepingenzondag 2020

leder jaar horen we op de 4e zondag van Pasen
over ‘de Goede Herder’. Het is de zondag waarop
we speciaal bidden om roepingen voor de
ambten en diensten in de onze Kerk. Bidt u ook
mee? Daarnaast wordt er altijd een collecte Gebed om Roepingen

gehouden voor de opleidingen tot priester, bij gelegenheid van het Jaar van de Eucharistie
diaken, catecheet of diaconaal medewerker in
ons aartshisdom. Dat wordt dit jaar moeilijk.

God, Gij zorgt voor herders die uw volk leiden.
Stort over uw Kerk de Geest uit, de Helper,

Daarom noem ik hier het banknummer van het die ons doet groeien in geloof, hoop en liefde,
Priesterfonds: in waarheid en eenheid.

NL64 ABNA 0810 4964 88 ten name van het Fonds Roep bedienaren voor de verkondiging
Priesteropleiding Aartshisdom Utrecht te Utrecht. van het Evangelie en de dienst van uw altaar.
Veel dank voor uw gave! Geef ons de priesters en diakens

die wij nodig hebben.

Dit bidden wij U op voorspraak

van de Dienaar Gods Alphons Ariéns

die als priester van het Aartsbisdom Utrecht
U en zijn naasten, in het bijzonder de armen,
met grote liefde en trouw heeft gediend.
Door Christus, onze Heer. Amen.

pastoor Ronald Cornelissen

Info: Rector P. Kuipers, Keistraat 9, 3512 HV Utrecht
tel.: 030 2310490 | roepingenraad@aartshisdom.nl
www.jekomtalsgeroepen.nl

Pastoraal werker Harry Bloo met pensioen
In de vorige Nieuwsbrief en op de website is er aandacht besteed aan het feit
dat Harry Bloo de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt na bijna 40
pastorale jaren. Helaas verhinderen de omstandigheden om Harry een groots
en welverdiend afscheid te bieden. Maar wat in het vat zit... Harry zal op zijn
eerste vrije dag (!) zondag 3 mei mee voorgaan in de Eucharistieviering die we
live stream zullen uitzenden om 10 uur. In heel kleine kring nemen we daar
afscheid van hem en hopen dat we over een aantal maanden met veel
parochianen het afscheid kunnen vieren. We weten hoe hij gewaardeerd wordt
om zijn warme betrokkenheid bij mensen en enthousiaste wijze van voorgaan. We danken Harry
voor wat hij voor onze parochies en voor heel veel parochianen heeft betekend en wensen hem
en zijn vrouw Wilma alle goeds toe.

Pastoraal team en parochiebesturen van H. Kruis en H. Lebuinus

"Digitale” oecumenische tentviering

Het Coronavirus gooide roet in het eten voor de jaarlijkse
oecumenische tentdienst op de zondag voor Koningsdag in
Rijssen. Maar vanuit de Ontmoetingskerk, de Open Hof en de St.
Dionysiuskerk wordt een digitale versie van deze tentdienst
uitgezonden. We willen vanuit een oecumenische samenwerking
een bemoediging meegeven; laten zien hoe de Heer ons nahij wil
zijn en troost wil geven in deze moeilijke tijd.

De viering is zondag 3 mei om 15.00 uur live mee te vieren via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1220

Vanaf 17.00 uur die zondagmiddag ook via ons Youtube kanaal
terug te zien: RK-Overijssel zuid west,
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Vier met ons mee via internet en kerkradio

via de site www.parochieheiligkruis.nl : Vieringen door het pastoraal team

Via de knop "Live Eucharistie", sluit u onmiddellijk aan bij de viering.

Daar vindt u ook de link naar het boekje voor de viering, met de lezingen en de liedteksten.
Waar mogelijk wordt de livestream ook via kerkradio uitgezonden.

Eerstvolgende live streams:

Zondag 3 mei om 10.00 uur: Vierde zondag van Pasen, Roepingenzondag

Viering vanuit de H.Marcellinus, Broekland. Voorgangers zijn pastoor Cornelissen en
pastoraal werker Harry Bloo (de laatste keer voor zijn pensioen!).

Dinsdag 5 mei om 10.00 uur: Bevrijdingsdag, ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding
Viering vanuit Rijssen. Voorgangers zijn pastoor Cornelissen, diaken Marc Brinkhuis en
pastoraal werker Jeannette Koopman.

Alle Misintenties worden 5 minuten voor aanvang van de viering genoemd in de livestream.
En ze worden door diaken Gauthier gemonteerd in het beeld tijdens de offerande.
U kunt dus nog steeds misintenties aanvragen.

Eigen vieringen via kerkradio

- H. Kruisverheffing - Raalte: dinsdag, woensdag, donderdag om 9.00 uur

- St. Sebastianus - Haarle: Woensdag 9.00 uur:

- 0.LVrouw Onbevlekt Ontvangen — Heeten: woensdag 18.45 uur: Rozenkrans bidden
O.LVrouw Onbevlekt Ontvangen — Heeten: woensdag 19.00 uur: viering

- H. Paulus — Raalte: Vrijdag 9.00 uur

Ook doen enkele locaties uitzendingen in eigen beheer:
- Haarle: maandag 4 mei: Dodenherdenking
iedere donderdag in mei om 18.00 uur: Rozenkrans
- Mariénheem: iedere ochtend 9.00 uur
- Luttenberg: dinsdags 19.00 uur; vrijdag 9.00 uur; zondag 9.30 uur
- Nieuw-Heeten: dagelijks vespers om 17.00 uur

Collecte: steun de parochie, uw gaven zijn hard nodig!

Zonder uw collectegelden en giften komt de parochie financieel in
zwaar weer! Om de salarissen van het pastoraal team te kunnen
blijven betalen, om met u in contact te blijven, zijn we echt
afhankelijk van u allen!

T

_ o
_b“g !\_ NL 71 RABO 0130 4483 54 t.n.v. R.K. Parochie H.Kruis.

Dank alvast aan wie een gave deed!

op de site:

Dagelijks verdieping en bezinning

door het pastoraal team. Kijk elke dag even en blijf verbonden!
Thuis bidden en vieren met de kinderen

Pastor Clazien Broekhoff zorgt onder het kopje "kinderen" voor mooie minivieringen.
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